
 

 

 

DE LITTEKENS VAN DE DUITSE BEZETTING 
Oorlogstrauma’s in beeld gebracht 

Op 5 oktober 2025 om 11.00 uur presenteert Rob Hazenberg in Museum Boxtel het verhaal van 
zijn strip-roman ‘Tafeltje van Vrijheid’ met beelden, begeleidende zang en muziek. Voor de familie 
van Rob Hazenberg was de invloed van de Tweede Wereldoorlog tot in de derde generatie nog 
goed voelbaar. Die ervaringen heeft hij verweven in zijn strip-roman, waarin meerdere 
verhaallijnen, geschiedkundige context en bijzondere illustraties samen een aangrijpend verhaal 
vormen. Een spannend verhaal dat begint in Boxtel tijdens de Tweede Wereldoorlog en eindigt 
met de bevrijding van een WOII-trauma. 
 
Het verhaal 
Het verhaal begint met de geboorte van Arthur op 7 mei 1945. Zijn moeder Marietje is volledig 
getraumatiseerd door de oorlog en kan geen liefde tonen. Arthur groeit liefdeloos op en heeft een 
heel laag zelfbeeld. Zijn moeder overlijdt wanneer Arthur tien jaar is. Arthur komt in de hel van 
pleeggezinnen terecht. Het enige aandenken aan zijn moeder is een salontafeltje met lierorgeltje. 
Het gezin Hazenberg adopteert Arthur, en hij ontmoet Eva. Door de adoptie en de liefde van Eva 
bloeit Arthur op. Eva ontdekt dat haar vader Abraham het tafeltje voor Marietje heeft gemaakt in de 
oorlog. Hij kent de ware toedracht rond de geboorte van Arthur. Wie is de echte vader van Arthur? 
 
Vrijheid 
Het beeldverhaal is een eerbetoon aan de ouders, zus en broers van Rob Hazenberg, die ook een rol 
spelen in het boek. Toch staat niet alleen het verwerken van oorlogs- en jeugdtrauma's centraal, 
maar ook het veroveren van je eigen persoonlijke vrijheid. Tafeltje van vrijheid is naast een 
herinnering aan de oorlog tachtig jaar geleden, ook een waarschuwing voor de dreigende oorlog op 
dit moment. 
 
Wie is Rob Hazenberg 
Rob Hazenberg is geboren in Boxtel als zoon van bakker Frans Hazenberg en Bep Nouwens en woont 
nu in Malden. In Boxtel heeft Rob de HBS gedaan, gezongen in ‘De Boxtelse Cantorij, gehonkbald bij 
de Ducks en hoorn gespeeld in de Gildenbonds Harmonie. Rob was veertig jaar gymleraar en heeft 
duizenden leerlingen op de Nijmeegse scholengemeenschap Groenewoud enthousiast gemaakt voor 
bewegen, cultuur en omringende landen. Als voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor 
Lichamelijke Opvoeding ‘Rijk van Nijmegen’, organiseerde hij nascholing en publiceerde hij 
vakliteratuur. Na zijn pensioen is Rob als solist bij koren en orkesten gaan zingen. Rob heeft op TV in 
het programma ‘Una Voce Particolare’ geschitterd als sheriff Rance in ‘La Fanciulla del West’ van 
Puccini, en was winnaar van de amateur-dag van het Internationaal Vocalisten Concours in ’s-
Hertogenbosch. Toen door Corona alle optredens tijdelijk vervielen, is Rob begonnen aan een andere 
passie: schrijven en tekenen. Rob is bestuurslid van de SmartKids Foundation, die  slimme maar arme 
kinderen in Ghana voorzien van een diploma Highschool om zo een gemeenschap SmartKids te 
vormen die Ghana van binnenuit verbeteren. 
 
Bezoekersinfo 
De lezing start om 11.00 uur. MUBO is open vanaf 10.30 uur. De entree is € 6,00 (met museumkaart 
€3,00). Koffie/thee is gratis verkrijgbaar. Aanmelden op aanmelden@muboboxtel.nl of telefonisch 
bij Willem van Vossen op 06-16041898. De strip-roman ‘Tafeltje van Vrijheid, bevrijding van een 
WOII-trauma’ is verkrijgbaar in Museum Boxtel en kost € 21,50.   
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